
Hey, alles goed? Wie ben jij?

Ik ben Willy de wulk.

Hoe kom jij aan die mooie schelp?

Ben jij nooit bang
in deze grote zee?

Mijn skelet zit
gewoon aan
de buitenkant.

Wauw, wij kunnen ons skelet
niet zien, alleen voelen...

Valt mee. Als ik
bang ben, kruip ik
in mijn schelp.

Ik heb een plaatje 
waarmee mijn
schelp volledig
dicht gaat.

Dat is een goed idee. Vanaf nu neem ik
ook overal onze voordeur mee...

Die maak ik
gewoon zelf.

Vik & Vinnie
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Willy de wulk


